


Met innig verdriet geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde

Gratien Van Helleputte
(30 september 1943 – 2 december 2025)

Het gehuil van de jachthonden weerklinkt onophoudelijk over de jachtvelden ...
Een blad valt in het bos … het doet onnoemelijk veel pijn om je los te laten.

Je leven wás de jacht, de natuur, de bossen, de honden, de wind in de bomen.
Daar leefde je voor, want daar was je echt thuis.

Je hebt ons zoveel geleerd, zoveel laten zien, zoveel nagelaten.
Daar zijn we je oneindig dankbaar voor.

Je liet menig prachtig hert lopen omdat volgens jou zijn tijd nog niet gekomen was ...
Je leerde ons te luisteren naar het bos, eerbied te hebben voor wapen en wild, één te zijn met de natuur. 

Ondertussen besefte je zelf alsmaar meer dat jouw tijd gekomen was …

Je was zó trots op je kinderen en kleinkinderen die jouw spoor nu volgen.
Dat gaf je rust, ook op het allerlaatst.

We herinneren ons je vooral zoals je vroeger was: dansend, zingend, springend, vol leven en vuur.
Troost zullen wij vinden in de vele herinneringen die je achterlaat – aan lachende ochtenden in het veld, aan verhalen bij het kampvuur, aan de regen, 

aan de stilte in het bos, aan de puurheid van de dieren, aan een man die leefde zoals hij was: puur, vrij en met de natuur.

We zullen je missen, elke dag, maar vooral wanneer het weer jachtochtend is.
Maar we laten je nu met liefde gaan, zoals de wind een blad loslaat dat zijn tijd heeft gehad.

Rust zacht, lieve Gratien.
Tot ooit, … ergens in het bos, of op de eeuwige jachtvelden ...

De familie dankt eenieder die hem vriendschap, warmte en verbondenheid heeft gegeven.
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Zijn echtgenote
Leona Meynaert

Zijn kinderen en kleinkinderen
Ludo Van Helleputte en Anne Marie Van den Berghe

Tim en Roxanne
Kurt Van Helleputte en Sofie Dieraert

Liam en Tess

Het afscheid heeft plaats in intieme kring.

Geen bloemen of kransen.
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